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Leidersteam 
In het jaar 2024 gaan we verder met het thema “Stap uit”. Dat heeft het afgelopen jaar wel 
heel bijzonder uitgepakt. De eerste helft van het jaar voelde voor velen als een van de 
zwaarste tijden met veel strijd, spanningen, verdriet. Een langlopend conflict in onze 
gemeente kwam in alle hevigheid aan de oppervlakte. Juist dan is het zo belangrijk om, 
hoe ingewikkeld de strijd zich ook manifesteert, je focus op de Here Jezus te houden; 
onze Verlosser. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Dankzij Hem mogen wij 
vertrouwen op Gods genade en vergeving voor waar het bij ons is misgegaan. Dat geldt 
ook voor de oudsten, die ondersteund door de diakenen het jaar 2024 als zeer turbulent 
en intens ervaren hebben.  
Natuurlijk zijn er ook hele mooie dingen gebeurd. Er zijn huwelijken gesloten, baby’tjes 
geboren en opgedragen, genezingen geweest, mensen hebben God ontmoet. Er zijn ook 
nieuwe gemeenteleden toegevoegd, getrokken door hoe we als gemeente uiting geven 
aan onze relatie met God en elkaar.  
	 Ook dit jaar hadden we weer drie doopdiensten gehad waarin we verschillende 
mensen op grond van hun getuigenis mochten onderdompelen. Er zijn ons ook 
gemeenteleden ontvallen wegens overlijden en er zijn mensen vertrokken vanwege 
verhuizing en/of een naar andere gemeente. Ook was er een Samengroei avond met een 
boodschap van de oudsten. Dit keer werd de visie van oudsten voor de gemeente gedeeld 
over kies radicaal voor God, toewijding van je leven aan Jezus en neem je plek in binnen 
Gods gemeente. 
Wij zijn gezegend met een groot, breed podium. Door het jaar heen zijn er weer veel 
aanbiddingsavonden geweest zoals FlevoPraise, Qliq, Compassion Gospelnight en een 
Encouter Weekend.   
	 En wat te denken van de jonge mensen die elders in de wereld Gods vreugdevolle 
boodschap zijn gaan uitdragen. Dan was er ook nog in augustus een missietrip van 
‘verkenners’ naar Suriname, waar geholpen is bij de renovatie van Wedang. Daarop 
voorbereidend waren er het hele jaar door bijna allerlei sponsoracties, waaronder op 23 
november een Benefiet concert ‘Wedang’.  
	 De stichting FaithRisers heeft zich vorig jaar sterk ontwikkeld. Naast de vele 
bedienings- en zendingsreizen die er gemaakt mochten worden, kon men ook uitstappen 
in diverse weekenden over genezing, identiteit, bevrijding, outreach, evangelisatie.  
	 Ook is er een werkgroep ‘Veilig kerk zijn’ gevormd op verzoek van leidersteam in 2023 
met opdracht een plan en praktisch document te maken over Veilig Kerk zijn. Veel 
instanties zijn benaderd voor informatie en adviezen. In dit kader zijn we als Shekinah lid 
geworden van Stichting Evangelisch Meldpunt (www.wijzijnsem.nl). Een verder uitrollen en 
informeren in de gemeente naar alle taakgroepen volgt nog. Ook zijn zij op zoek gegaan 
naar interne vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersoon is geregeld via SEM. 
De definitieve versie van het document volgt nog en zal worden gepresenteerd in een 
komende ALV. 
	 Op 17 september ging de Alpha cursus weer van start.  
Oudsten en diakenen zijn ook in 2024 betrokken bij alle teams. Daarnaast worden er 
huisbezoeken afgelegd, nieuwe leden bezocht en ziekenzalving verricht.  
God bouwt aan Zijn gemeente. Amen! 

http://www.wijzijnsem.nl


Aanbiddingsteam 
We hebben afgelopen jaar als zangteam veel meegemaakt. Er zijn nieuwe mensen 
bijgekomen, en van anderen hebben we afscheid moeten nemen. Lief en leed hebben we 
met elkaar gedeeld.

Onze zangcoach Eveline stopte met haar rol als coach, en die rol is overgenomen door 
Hanneke. Samen met Nathan regelt zij het praktische werk dat achter de schermen moet 
gebeuren.

Er zijn twee geestelijk leiders aangewezen voor het aanbiddingsteam als geheel: Peter en 
Nathan.

Aan het einde van het afgelopen kerkseizoen hebben we een aanbiddingsteamdag 
gehad, waarbij we veel lol hebben gehad bij een sessie improvisatietheater en de diepte 
zijn ingegaan op psychologisch vlak. We hebben elkaar even van allerlei kanten kunnen 
zien, erg leuk en vaak verrassend!

We gaan nog steeds door met de vaste zangteams. Dit biedt stabiliteit in 
stemcombinaties, en doordat je meer tijd hebt om elkaar beter te leren kennen, raak je fijn 
op elkaar ingespeeld.

We zien uit naar een gezegend nieuw jaar waarin we de gemeente tot zegen mogen zijn. 
Samen bouwen we aan Gods koninkrijk.

  
Avondgebed De Regenboog 
Denk je eens in, hoe fijn en wat een zegen het is, om als bewoner van De Regenboog of 
Woonark, s’avonds een kerkdienst onder je eigen dak mee te maken? Je kunt er zelf heen 
lopen, of opgehaald worden door een vrijwilliger. Dit gebeurt  met het zogeheten 
Avondgebed De Regenboog. 
Wij zijn als gemeente Shekinah vertegenwoordigd in de Interkerkelijke Werkgroep 
Avondgebed, en heel blij dat we aan dit mooie werk mogen meedoen. Er komen 
gemiddeld veertig bezoekers of meer, per keer. 
De werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van alle Drontense kerken, al ruim dertig 
jaar!) belegt eens per twee weken een avonddienst op zaterdag avond 19.00 uur. 
In de werkgroep zit ook een lid van Shekinah, Gerrit. Een aantal gemeenteleden is 
vrijwilliger, Albert Jan, Machteld, Mieke en Olga, om te helpen de zaal klaar te maken en 
vervolgens de bewoners op te halen. Ook schenken ze koffie/thee van 19.30 – 20.00 uur, 
en ze de bewoners weer terug te brengen naar hun kamers en helpen de zaal weer op te 
ruimen. De werkgroep vergadert twee keer per jaar. 
We dragen als gemeente ook bij in de onkosten hiervan. 
We zouden wel graag nog wat meer jongere vrijwilligers van Shekinah willen 
verwelkomen, door vergrijzing is er vernieuwing nodig. Bid er eens voor of dit iets voor jou 
is, het is echt dankbaar werk! 

AZC 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er weinig dingen veranderd. 
Nog steeds is het aantal Iraanse christenen onder de vluchtelingen beperkt. Meerdere 
kerken in de omgeving zijn inmiddels actief in het begeleiden van (vooral) christenen 
onder de vluchtelingen en als gevolg daarvan bezoeken deze vluchtelingen op zondag 
een breed scala aan kerken in de omgeving. Daardoor zien wij op zondag nog maar heel 
weinig asielzoekers. 
De ondersteuning vanuit Shekinah richtte zich vooral op Nederlandse taalstudie, waar 
zeer veel belangstelling voor is. Daarnaast bieden we ook praktische hulp bij verhuizingen 



naar buiten het AZC, contacten met advocaten, brieven van de IND, etc. We proberen ook 
zoveel mogelijk contact te onderhouden met asielzoekers die inmiddels een woning 
ergens in Nederland hebben gekregen. 
Er is ook hulp geboden op het tijdelijke opvangcentrum in Biddinghuizen; dit is 
waarschijnlijk het laatste jaar dat dit centrum actief zal zijn.  
Door de privé situatie van Wim heeft hij zijn actieve bijdrage aan het werk op het AZC tot 
het minimum moeten beperken. Sander regelt vooral het transport van asielzoekers op 
zondag tussen het AZC en de kerk. Kees neemt vrijwel alle overige activiteiten voor zijn 
rekening. 
We nemen als Shekinah ook deel aan overleg met stichting Gave en het diaconaal overleg 
van de gezamenlijke kerken rond het AZC. 
Asielprocessen duren nog steeds heel erg lang, voornamelijk door achterstanden bij de 
IND als gevolg van gebrek aan capaciteit. 
Onze Iraanse broeder Mohsen, die lange tijd verbleef op het AZC in Dronten, heeft tot zijn 
grote blijdschap eindelijk (na ruim 10 jaar) positief gekregen van de IND. Hij wacht nu hoe 
en waar hij een plek krijgt in Nederland. Vanuit Shekinah ondersteunen wij zijn vrouw en 
dochters in Iran met een maandelijkse (beperkte) financiële bijdrage. 

Beeld, Geluid & Licht 
BGL heeft zich afgelopen jaar weer ontzettend veel ingezet voor zowel interne als externe 
activiteiten en moest soms snel schakelen. Zo ging er in korte tijd zowel een kastje voor 
de stream als een camera (vanzelf) kapot.

Er zijn nieuwe lampen aangeschaft. Hiervoor is gekozen, omdat er regelmatig bij 
“speciale” diensten lichten werden gehuurd.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende mensen gestopt bij BGL, maar ook weer nieuwe 
mensen bijgekomen.


Bidstond 
Begin 2024 zijn we in overleg met het oudstenteam gaan zoeken waarom mensen zo 
weinig naar de bidstond komen. Terwijl bidden het ademen is van jouw relatie met God en 
dus ook die van de gemeente. Middels een enquete hebben we feedback gekregen en 
tijdtippen en dagen aangepast. Tussen Hemelvaart en Pinksteren hebben we tien dagen 
gebeden om 06:00 uur ’s ochtends. Van een vaste groep van 8 personen daalde die naar 
6, maar in die 10 dagen groeide de groep naar 20 à 25 mensen. We gingen enthousiast 
door met twee gemeente bidstonden, een op maandagavond om 20:00 uur en een op 
donderdag ochtend om 06:00 uur. Op maandag wordt er een stukje uit Gods Woord 
gelezen, vanwaaruit de bidstond wordt gefocust. Dan maken we God groot met liederen 
en gebeden waarna er voorbede wordt gedaan voor allerlei onderwerpen die de Geest 
ingeeft. Aan het einde van het jaar zakt het aantal deelnemer toch weer terug op beide 
bidstonden. 

Bless the Children 
We openen op zaterdag de deuren van de kerk vanaf half 3 tot ongeveer half 5. 
Af en toe hebben we een in loper een dakloze broeder, die kan dan zijn eten opwarmen of 
meebidden, net hoe het gaat. 
Voor de rest bidden we stabiel door voor de interkerkelijke kinderclub, groep 7 en 8 van 
Shekinah, de basisscholen, de middelbare scholen, tieners, de vuilnisbelt kinderen, 



baby’s, zwangere vrouwen, getraumatiseerde kinderen van Israël en natuurlijk voor de 
dopelingen en we danken de de Heer regelmatig voor Shekinah 🫶 🙏 😇  
De Heer zorgt eigenlijk altijd voor de gebedspunten. 
Volgende Pasen (2026) vieren we ons 10 jarig jubileum, met taart voor de hele kerk 
natuurlijk 💪  
Dankzij de Heer komen er elk jaar bidders bij, maar iedereen is natuurlijk welkom en geen 
gebed is te groot of te klein, we blijven er voor bidden🙏 😉 ❤ 🙏  

Commissie van Beheer (CvB) 
De CvB is verantwoordelijk voor 1. Gebouw & Inventaris, 2. Serviceteam (kosters, keuken, 
schoonmaak) en 3. BHV. In een evaluatiegesprek zijn binnen de CvB duidelijke afspraken 
gemaakt over de verantwoordelijkheden. 
Wat betreft het 5-jarenplan zijn alle voornemens gerealiseerd of maken onderdeel uit van 
lopende zaken. Open staat nog het plaatsen van een informatiescherm bij de hoofdingang 
van de kerk. Wat de CvB betreft laten we dit achterwege, omdat het bij de ingang al erg 
vol staat en ook worden al mededelingen geprojecteerd tijdens de dienst. 
Er wordt een digitaal jaarschema bijgehouden van onderhoud en reparaties. 
Er zijn onderhoudscontracten afgesloten voor het reguliere onderhoud van  
1. ADR: BMI (brandalarm) en rookmelders 
2. HandyClean: Glasbewassing 
3. NLBrandbeveiliging: noodverlichting en brandblussers 
4. PreZero: legen afvalcontainers 
5. ProCardio: AED 
6. Wouda: toegangsalarm 
7. Wouda: ventilatie, verwarming (nieuw contract) 

In februari is de vloer van de kerkzaal opnieuw gecoat; deze was beschadigd o.a. door 
plakband in coronatijd. Verder zijn de zwarte stoeldoppen in de kerkzaal vervangen door 
witte, om zwarte strepen te voorkomen op de vloer en de stoelen zelf (dat laatste bij het 
stapelen van de stoelen).  
De overgang naar LED-verlichting is afgerond. Een strook langs de kleine keuken in de 
kerkzaal heeft nog spaarlampen; ook de lampen boven zijn niet vervangen. Hiervoor zijn 
geen passende plafondtegels of deze zijn erg prijzig. 

Het veiligheidsplan (BHV-plan) is geactualiseerd.  
Voor het gebruik van het gebouw is een beleidsdocument opgesteld waarin de criteria 
staan inclusief een gebruikersovereenkomst. De agendabeheerder past deze criteria toe 
bij aanvragen voor het gebruik van het gebouw. 
Er is een overzicht gemaakt van alle in omloop zijnde sleutels.  
De deur bij de hoofdingang was beschadigd/ ontzet. Dit is door een externe partij 
gerepareerd. 
In oktober is weer de jaarlijkse klussendag geweest, waar het hele gebouw van binnen 
grondig is schoongemaakt en het groen rondom het gebouw gesnoeid is. Er zijn hiervoor 2 
nieuwe stofzuigers aangeschaft, omdat de oude in slechte staat waren. 
Al langer hebben we last van lekkage, waarvan de oorzaak lastig te vinden is. Hiervoor 
zijn verschillende maatregelen getroffen. Nog steeds blijft dit de aandacht vragen. 



Het bleek dat 15 ramen van het kerkgebouw beschadigd waren, variërend van butsen tot 
scheuren. De verzekeraar vergoedt 12 ramen. Drie ramen zijn bekrast, wat niet gedekt 
wordt door de verzekering; deze drie worden niet vervangen. Omdat er geconstateerd is 
dat er met kiezelstenen rond het kerkgebouw tegen de ramen werd gegooid, is besloten 
de kiezelstenen door tegels te vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt 
plaats begin 2025. 
De CB wil ook alle mensen bedanken, die steeds weer klaar staan om te helpen. Denk 
aan het schoonhouden van het gebouw, de koffie/thee diensten, klusdagen, de BHV-ers 
en de geboden hulp bij allerlei overige zaken. We zijn hier heel blij mee. 

Communicatiecommissie  
De communicatiecommissie ziet toe op de communicatie binnen de gemeente en naar buiten toe. 
Op dit moment bestaat de commissie uit Miriam (coördinator), Eline, Rob en Heidi.  

Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatierichtlijnen. Wij letten op de vorm en inhoud van de 
interne en externe communicatie, zoals de huisstijl van Shekinah. We kijken ook naar de 
bestaande communicatiemiddelen en denken mee over verbeteringen. Ook willen we ervoor 
zorgen dat de informatie gemakkelijk vindbaar is. Dit wordt in de toekomst verbeterd als ons 
intranet beschikbaar komt.


De activiteiten in 2024 betroffen:  

• Het bijhouden van de website (nieuwe pagina’s, nieuwsberichten plaatsen, overlijdensberichten 

e.d.) 

• Zorgen voor inhoud, opmaak en het versturen van de Newsflash 

• Opdruk kinder-T-shirts kerst 

• PR-kledingbeurs 

• PR speciale diensten, zoals de Kerst- en Paasdienst 

• PR FlevoPraise  

In 2024 hebben we ons vooral gericht op lopende zaken, zoals hierboven genoemd. Daarbij zijn 
we niet toegekomen aan het vernieuwen van de gemeente gids en de ‘welkomst-flyer’. We willen 
dit in 2025 gaan oppakken. In het meerjarenplan staan een aantal grotere thema’s waar we door 
gebrek aan capaciteit in 2024 niet aan zijn toegekomen. 


Diaconie 
Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed 
u het voor Mij.” (Mattheus 25:40).  
Als taakgroep diaconie mogen we samen handen en voeten geven aan het ‘omzien naar 
elkaar’ in onze gemeente. Het gaat hierbij om het ondersteunen van hen die financiële of 
praktische hulp nodig hebben. Ook het geven van aandacht en/of een bemoediging aan 
broers en zussen die het moeilijk hebben of juist iets te vieren hebben is belangrijk.  
De taakgroep bestaat uit: Janny, Mija en Heidi. De taakgroep valt onder 
verantwoordelijkheid van Rina Boiten (diaken). Het team bestaat uit vier onderdelen: 
Diaconie algemeen, Lief en Leed, Opvanghuis en het Klussenteam. Jan en Mija 
coördineren het opvanghuis. Janny is al jaren coördinator van Lief en Leed en Heidi 
coördinator van Diaconie algemeen. Helaas hebben we nog geen coördinator voor het 
Klussenteam. Twee personen zijn hiervoor benaderd; we wachten nog op reactie. We 
hopen in 2025 een nieuwe coördinator te vinden en het team opnieuw leven in te 
blazen.  Janny en Mija vertegenwoordigen Shekinah in het Diaconaal Platform Dronten 
(DPD) en ook in de Adviesraad Sociaal Domein Dronten (ASD). Janny zit in de ASD als 
vertegenwoordiger van de diaconieën van de verschillende kerken in Dronten en Mija als 
vertegenwoordiger van de crisisopvang (het Opvanghuis). Sinds december 2019 maakt 
Shekinah ook deel uit van de coalitie ZamenEen (onderdeel van Stichting MeerSamen).   



Diaconie Algemeen  
Diaconie algemeen helpt met name door middel van financiële ondersteuning middels een 
gift of lening en/of door meer inzicht te geven in de financiële situatie van degene die een 
hulpvraag heeft. De vragen komen meestal bij ons binnen via het leidersteam en soms via 
iemand die betrokken is bij degene die hulp nodig heeft.   Dit jaar hebben we slechts een 
enkele hulpvraag gekregen.   
Verder hebben we voor een tiental gezinnen en/of alleenstaanden kerstpakketten gemaakt 
voor hen die het financieel moeilijk hadden het afgelopen jaar.  Het pakket bestond dit jaar 
uit een kerstkaart, een kleine attentie en een cadeaukaart voor de supermarkt.   
  
Opvanghuis  
Het opvanghuis is een samenwerking tussen OFW en Shekinah. Het doel van het 
opvanghuis is om (een) ouder(s) met kind(eren) tijdelijk onderdak te bieden in situaties, 
waarbij het er vooral om gaat dat kinderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven en 
niet elders in het land geplaatst hoeven te worden.  
Het opvanghuis wordt alleen ter beschikking gesteld in overleg met verwijzende instanties 
zoals de jeugdgidsen en de gids Zorg en Veiligheid van de gemeente Dronten, Veilig 
Thuis, via pastoraat en predikanten e.d.  
   
OFW heeft, na de verkoop in 2023 van het pand aan De Noord dat we sinds 2005 in 
beheer hadden, een appartement beschikbaar gesteld waar Shekinah het beheer over 
voert in samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeente Dronten en andere 
vrijwilligers. De verblijfsduur is maximaal 6 weken en de gast dient ondersteuning door 
derden te hebben bij het vinden van een oplossing voor de ontstane situatie.  
In 2024 verbleven er drie verschillende eenheden in het opvanghuis: een moeder met drie 
kinderen die dakloos dreigde te worden, een echtpaar dat door de buren in de problemen 
dreigde te raken en een echtpaar met drie kinderen dat tijdelijk bij de ouders inwoonde en 
waarvoor dat geen ideale oplossing was.   
De gemiddelde verblijfsduur was 60 dagen en de verwijzing vond plaats door de 
ambtenaar Zorg en Veiligheid van de gemeente Dronten, door de woonconsulent van 
OFW en via Shekinah.  

Lief en leed  
Ook in 2024 zijn er vele bezoekjes gebracht door dames en echtparen namens 'lief en 
leed' van Shekinah. Dit zijn bezoekjes aan onze jarigen die 70+ zijn. Of het zijn bezoekjes 
bij een huwelijksjubileum, een geboorte in het gezin, bij ziekte, na overlijden van een 
partner of soms bij iemand die wat extra aandacht gebruiken kan. In december worden 
wat attenties ter bemoediging rondgebracht vanwege de kerstdagen. Niet specifiek bij de 
ouderen, maar dan juist bij degenen die wat extra aandacht nodig hebben.   
  
We hebben een fijn team, maar de groep mensen die een bezoekje nodig hebben is 
groeiende. Dus uitbreiding van het team zou welkom zijn.  
  
In hoeverre zijn de doelstellingen van het meerjaren beleidsplan gerealiseerd?  
Lief en leed was van plan welkomstbezoeken te gaan doen; dit blijkt echter niet nodig, 
omdat de oudsten dit al doen.  
Uitbreiding van de diaconie taakgroep voor diaconie algemeen is niet nodig, omdat we de 
vraag nu goed aankunnen. Uitbreiding van het de ‘lief en leed’ groep is wel gewenst.  



De communicatie met het leidersteam is verbeterd. Er is sinds enige tijd een diaken 
verantwoordelijk voor de diaconie en zo nodig we weten elkaar te vinden. Ook is deze 
diaken meer betrokken met het opvanghuis, doordat zij Jan en Mija vervangt als zij 
afwezig zijn. De communicatie met anderen groepen kan wellicht nog verbeterd worden.  
De diaconie taakgroep is uitgebreid met een klussenteam (inclusief vervoer). Doordat we 
het afgelopen jaar geen coördinator hadden heeft dit stil gelegen. We zijn dus op zoek 
naar een nieuwe coördinator.   
Concrete acties gericht op het bestrijden van eenzaamheid.  
Extern: onze inloop op de eerste woensdag van de maand is aangemeld bij de site van 
Meersamen (Zameneen). Intern gericht is nog geen actie ondernomen.  
Nog geen actie ondernomen richting Tieners en/of kinderen (groep 7 en 8); dit heeft onder 
andere als reden dat er vanuit deze groep zelf al initiatieven ontplooid zijn.   
Diaconale hulpvragen die via organisaties bij de diaconie binnenkwamen zijn 
gecommuniceerd via de Newsflash, (bijvoorbeeld hulp bij opvang van vluchtelingen op het 
Walibi terrein)  

Evangelisatie 
Het afgelopen jaar was voor de werkgroep evangelisatie een jaar van vele uitdagingen en 
mooie ervaringen. Helaas moesten we afscheid nemen van enkele teamleden, waardoor 
we nu met slechts drie personen overblijven in de groep. Deze drie mensen zijn tevens 
actief in andere taakgroepen, waardoor de werkdruk wordt verdeeld. 
In oktober 2023 begonnen maar liefst 100 mensen aan een discipelschapstraining, 
georganiseerd door Love & Impact. Vorig jaar sloot een groep van ongeveer 30-40 
mensen de discipelschapstraining af, die werd gegeven door het team van Love & Impact, 
onder leiding van Ludwig Swinkels. We zijn dankbaar dat zij ons geholpen hebben om, 
ieder op onze eigen manier en op de plek die God ons heeft gegeven, de liefde van Jezus 
te delen met hen die nog niet voor Hem gekozen hebben. Het is onze missie om aan de 
wereld te laten zien wie Jezus is, dat God van mensen houdt en dat Hij wil dat iedereen 
gered wordt. 
Op de laatste dag van de discipelschapstraining zijn de cursisten in 2-tallen de straat op 
gegaan om het goede nieuws in Dronten bekend te maken. Dit bracht het idee voort om 
vaker samen met Faithrisers een outreach te organiseren om het evangelie te 
verspreiden. We hebben ook contact gelegd met Stichting Naar House, een interkerkelijke 
evangelisatiestichting die sinds 1993 actief is. Naar House werkt samen met kerken om 
evangelisatieacties te organiseren, evangelisten toe te rusten en voorlichting te geven 
over muziek. Voor meer informatie: www.naarhouse.nl. In 2024 hebben we samen met de 
Naar House bus verschillende zaterdagen in Dronten gestaan. In de bus konden mensen 
een kop koffie drinken, gesprekken voeren of samen bidden. Het is een geweldige manier 
om het evangelie te delen, als herkenbare en toegankelijke ontmoetingsplek. 
Evangeliegemeente House of Living Waters sloot zich ook aan bij de outreaches, wat 
leidde tot een mooie samenwerking tussen de verschillende organisaties. Aan het eind 
van vorig jaar besloten we om in 2025 elke tweede zaterdag van de maand op een vaste 
locatie in Dronten met de Naar House bus een outreach te organiseren. We dagen je uit 
om eens mee te gaan! Er zijn inmiddels genoeg mensen met ervaring die je kunnen 
begeleiden en met wie je samen kunt bidden of wandelen. Vaak haken ook mensen aan 
vanuit Lelystad of andere plaatsen uit Nederland. 
In 2024 startten we opnieuw een Alpha-cursus, deze keer in samenwerking met House of 
Living Waters. Waar we voorgaande jaren samenwerkten met meerdere kerken in Dronten 



voor de Alpha-cursus, vinden we het mooi om nu elke kerk aan te moedigen om haar 
eigen Alpha-cursus te organiseren. Op deze manier kunnen we meer mensen bereiken en 
wordt de betrokkenheid en bereidheid vanuit de eigen gemeenschap groter. De 
samenwerking met House of Living Waters is voor ons erg waardevol, aangezien we zelf 
niet genoeg ruimte hebben om twee of drie groepen op een doordeweekse dag te 
huisvesten. De Alpha-cursus begon met twee groepen van in totaal 10 deelnemers. 
Uiteindelijk gaven drie mensen hun leven aan Jezus en lieten zich dopen. We zijn 
dankbaar voor deze vrucht en deze mooie ervaring. Begin 2025 zijn we ook gestart met 
een Youth Alpha waarbij we met jongeren van onze eigen kerk en van daarbuiten met 
vrienden/vriendinnen of broers/zussen op mochten trekken om op zoek te gaan naar wie 
God of Jezus voor hen is en wat het christendom in houd. 
Wil jij ook eens meedraaien in een Alpha-cursus of weet je iemand die geïnteresseerd is? 
Geef je dan op via: alpha@shekinahdronten.nl 
We zouden graag meer evenementen organiseren om de liefde van Jezus te laten zien en 
om mensen in onze omgeving kennis te laten maken met een God die van hen houdt. 
Denk bijvoorbeeld aan een sportdag, een buurt-BBQ of een KinderBijbelclub. Daarom zijn 
we nog steeds op zoek naar uitbreiding van ons team. Heb jij een hart voor de verlorenen 
en wil je Gods liefde delen in Dronten of omgeving? Meld je dan aan via: 
evangelisatie@shekinahdronten.nl 

Inloop 
In principe is er op iedere eerste woensdagmorgen van elke maand een samenkomst in 
de beide zalen van ons gebouw. 
Deze bijeenkomst is niet strikt aan leeftijd van de deelnemers gebonden, maar in de 
praktijk zijn er hoofdzakelijk oudere leden van de gemeente aanwezig. 
Het doel van deze samenkomst is dat mensen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, 
bemoedigen, spreken en met elkaar koffiedrinken. De morgen begin meestal rond 10:30 
uur. 
Ook is er ruimte voor korte mededelingen, getuigenissen en soms het zingen van een lied. 
In principe is een ieder van harte welkom, ook kan men iemand als gast meenemen. 
Afgelopen jaar is de inloop ook bekend gemaakt bij andere kerken. 

Kinderwerk 
We kijken terug op een mooi jaar voor het kinderwerk. Binnen de drie groepen hebben wij 
ongeveer 35 kinderen per week mogen ontvangen bij het kinderwerk. Natuurlijk hadden 
we het jaarlijkse startuitje waarbij de kinderen elkaar en de (nieuwe) groep op een 
ontspannen manier konden leren kennen. Samen met (bijna) alle enthousiaste en trouwe 
kinderwerkers hebben we een pizza-avond gehad bij de start van het seizoen waarbij we 
hebben nagedacht over onze rol als kinderwerkers en hoe we het kinderwerk nog beter 
kunnen inrichten. Ook hebben we de taken verdeeld.  
Met alle kinderen en kinderwerkers hadden we een middag met Coen Nuijten. Daar 
kregen de kinderen op een krachtige en leuke manier onderwijs over geestelijke principes. 
Daarna werden we als kinderwerkers getraind in hoe we de kinderen nog beter kunnen 
onderwijzen: fun, teach en impact!  
De kinderen en de kinderwerkers hebben een rol gehad tijdens de speciale diensten, 
bijvoorbeeld met Pasen en in de kerstdienst. Voor de bovenbouw is er met kerst een 
activiteit gedaan en is er ook een minikamp geweest.  

mailto:alpha@shekinahdronten.nl
mailto:evangelisatie@shekinahdronten.nl


We hebben twee keer een zangdienst met de kinderen gehad. Met elkaar muziek maken 
en zingen. Prachtig om op die manier God te eren met alle kinderen van klein tot groot. 
Ook in 2025 willen we dit geregeld inplannen.  
Gedurende het jaar hebben we uit het programma "Vertel het maar" gewerkt.   De 
bovenbouw heeft daarnaast ook uit deel 2 van het boek van Coen Nuijten gewerkt (De buit 
van de witte Leeuw), waarin op een praktische en beeldende manier verteld wordt hoe we 
in het dagelijkse leven God en anderen kunnen dienen en ons geloof kunnen vormgeven. 
Voor groep 7/8 zijn er voorbidders gezocht en is er een gebedsgroepje op whatsapp 
gestart zodat er gebedspunten gedeeld konden worden.  
We hebben een grote groep tieners die meedraaien in het kinderwerk. De kinderen 
genieten van hun enthousiasme en het contact, het werkt aanstekelijk! Een aantal van hen 
(inmiddels volwassen) geven nu zelf ook leiding aan een groep. Mooi om deze groei te 
zien.  
Onze sponsorkinderen werden meegenomen in gebed en er was geregeld aandacht voor 
ze tijdens het kinderwerk. 
We hebben afscheid genomen van Marijke die zich naast als leiding, ook ingezet heeft als 
coördinator kinderwerk. We willen haar bedanken voor haar inzet en enthousiasme. Op dit 
moment is de taak van coördinator niet ingevuld. We zijn dan ook dringend op zoek naar 
iemand die deze taak op zich zou willen nemen!  
Helaas was het ook regelmatig puzzelen om het team van kinderwerkers compleet te 
maken wegens uitval door ziekte of andere omstandigheden. We zijn God dankbaar dat 
het desondanks meestal gelukt is om de kinderen wekelijks in hun eigen groepen te 
mogen onderwijzen uit Gods woord. Toch zou het fijn zijn als het team nog aangevuld 
wordt.  

Onderwijsteam 
Er zijn in 2024 diverse trainingen en cursussen geïnitieerd en ondersteund. Zo werd de 
vijfdelige Fundamentencursus van Shekinah in het voorjaar in april/mei gegeven. De 
discipelschapstraining van Love Crowns & Impact door Ludwig Swinkels startte in 2023 en 
liep door tot in het voorjaar van 2024 met een avond per maand. Ook werd er een 
bevrijdingscursus “Demonie  & Bevrijding” door Willem Fiege van World Outreach Network 
gegeven van februari tot juli 2024. In het najaar hadden we de bijbelstudie serie “De tijd 
van het einde “over het boek Daniel van Wim Grandia. 
Daarnaast werd drie keer het dooponderwijs geven, voorafgaand aan de doopdiensten. 
Het was een vol en gezegend jaar. We zien uit naar volgend jaar en welke mogelijkheden 
we krijgen van God om mensen te onderwijzen in Zijn woord en wegen. De 
fundamentencursus staat alweer ingepland. 

Pastoraat 
Pastoraat heeft een herbergfunctie binnen de gemeente waar mensen weer in balans met 
God, zichzelf en de omgeving kunnen komen. in het afgelopen jaar is daar, naast de 
gesprekken op zondag na de dienst enkele keren gebruik van gemaakt. Er is een begin 
gemaakt met het toerusten van de medewerkers. We denken na hoe we de drempel naar 
pastoraat nog lager kunnen maken. Naast het visiedocument hebben we richtlijnen 
opgesteld hoe we met elkaar omgaan tijdens de pastorale contacten en gaan we op 
praktische wijze de doelen die in het vijf-jarenplan zijn genoemd verder uitwerken. Eind 
2024 is er een nieuwe coördinator pastoraat gevonden en konden de oudsten deze taak  
overgedragen aan Henk. Het huidige team is met hart en ziel beschikbaar, maar zoekt nog 



steeds naar jongere broers en zussen met een hart voor God en mensen. Ook de jongere 
generatie zoekt contact en zit met vragen.  
 
Raad Van Advies (RVA)  
Met de raad van advies is er twee keer een overleg geweest in 2024, een op 14 maart en 
een op 9 oktober. Begin het jaar was er een RVA overleg over een conflict in de gemeente 
op verzoek van een van de partijen. Het was een intensieve avond, maar dit heeft helaas 
niet geleid tot herstel. In het najaarsoverleg is er een nieuwe oudste voorgesteld en is de 
visie die de oudsten hebben ontvangen over levenshouding en focus voor de gemeente 
gedeeld. Hier werd met bevestiging en enthousiasme op gereageerd. Het vervolg was een 
Samengroei avond op 30 oktober voor de hele gemeente. 

Vrouwenwerk 
We hebben het afgelopen jaar weer een paar mooie bijeenkomsten mogen organiseren 
voor de vrouwen van de Shekinah.  
Vanuit de Vrouwengroep van Shekinah organiseren we graag inspirerende, inhoudelijke 
en vooral gezellige activiteiten. Dit hebben we het afgelopen jaar gedaan: 
Op zaterdagochtend 13 januari hebben we een workshop profetisch schilderen en een 
workshop bloemschikken aangeboden. Profetisch schilderen is gedaan door Regina en 
het bloemschikken door Machteld. Beide zijn ook dames die in de Shekinah komen.  
Na de creatieve ochtend hebben we met elkaar van een high tea genoten. Het was een 
mooie bijeenkomst.  
Op dinsdagavond 9 juli hebben we gewandeld. De lucht werd tijdens de wandeling steeds 
zwarter en het zou enorm gaan regenen en stormen, althans dat waren de voorspellingen. 
Dit maakte het op een leuke manier spannend. We zijn gelukkig droog aangekomen bij de 
Rede en daar hebben we met elkaar een drankje gedronken.  
Op zaterdagavond 21 september hebben we 2 workshops aangeboden. Weer 
bloemschikken en profetisch schilderen met Machteld en Regina. Het was de vorige keer 
zo goed bevallen, waarom niet nog een keer!? Nadien kwam er een spreekster, ze heet 
Melody en woont in Amerika. Ze was bij haar oma, Gerda. Ze heeft het gehad over de 
liefde die God heeft voor de vrouw. Hoe we in herstel kunnen komen en wat een goede 
God we hebben. We hebben gezongen, gebeden en elkaar ontmoet.  
Wij kijken terug op waardevolle momenten en hopen dit in 2025 te continueren.  

Zendingscommissie 
De gemeente Shekinah ondersteunt maandelijks verschillende zendelingen in hun werk. 
Dit zijn:  

• Wedang, Suriname - Stuart en Lindeloe Wongobe 
• Casa de Esperanza in Bolivia  
• Bethel Shelter, Ghana - Abel en Pamela Veennema  
• Kehilat Hasdey Yeshua Arad, Israël - Joe en Deborah Finkelstein  
• Suriname- Koemar en Miena 
• FaithRisers, Nederland 
• Jolinde van Dijk - YwaM - USA 



Vanuit het vijfjarenplan van de zendingscommissie kwam het verlangen om meer 
betrokkenheid van de gemeente te realiseren voor de zendelingen en de 
zendingsprojecten. Hier hebben we verschillende stappen in mogen zetten. 
Naast dat we iedere maand een zendeling en/of zendingsproject mogen presenteren in de 
gemeente staat er nu ook per twee maand een tafel achterin de kerkzaal met informatie 
van een van onze zendingsprojecten.  

De zendeling van de maand wordt meestal gepresenteerd door een familielid of iemand 
die dicht bij de zendeling staat. Hier zijn we erg blij mee. Elke maand wordt er ook een 
geweldige collecte opgehaald voor de verschillende projecten. 

Ook hebben we iedere zendeling gekoppeld aan een huiskring. Het doel is dat er ook 
tijdens de kringen voor onze zendelingen gebeden wordt. Tijdens de zendings- 
vergaderingen nemen we ook iedere keer tijd om onze zendelingen voor Gods troon te 
brengen. 

Dit jaar is mochten we in het bijzonder Stuart en Lindeloe in Suriname een hart onder de 
riem steken. Een groep van 7 personen is daar tijdens de zomer een aantal weken gaan 
helpen met de heropbouw na de overstroming van het jaar daarvoor. Dit wordt in 2025 
voortgezet. Dan gaat een groep van meer dan 20 personen ook naar Wedang om te 
helpen. 
Elke zendeling heeft prachtige verhalen en soms delen ze ook moeilijke momenten. We 
worden regelmatig op de hoogte gehouden door de nieuwsbrieven die ze sturen. Deze 
worden in de wekelijkse Newsflash gezet. 
 
Jongeren  
We mochten ook dit jaar weer een jongeman, Marijn uit de gemeente uitzegenen voor een 
DTS in Mexico. En Noa heeft zich dit jaar ook klaargemaakt om begin 2025 naar Nieuw-
Zeeland te vertrekken voor een DTS. We mochten hen vanaf de zijlijn ondersteunen. Wat 
mooi om te zien dat er steeds weer jonge mensen kiezen om de zending in te gaan. 
 
Zendeling van de maand  
Naast de eerder genoemde maandelijks te ondersteunen doelen hebben wij in 2024 ook 
nog een aantal andere zendingsprojecten op de eerste zondag van de maand onder de 
aandacht mogen brengen.  

• Agrinas - Albanië  
• El Refugio, Chili  
• Open Doors 
• Rehoboth - Namibië  


