
Afgelopen	zondag	ben	ik
aangekomen	op	het	vliegveld	in
San	Francisco	waar	Rick,	Emma
en	hun	dochtertje	Alphie	mij	op
kwamen	halen.	Het	was	zo	fijn
om	hen	eindelijk	weer	te	zien	en
om	Alphie	voor	de	eerste	keer	te
ontmoeten!
We	hebben	een	paar	dagen
samen	doorgebracht,	waaronder
mijn	allereerste	Thanksgiving
samen	met	Emma's	familie.	We
hebben	een	taartenbakwedstrijd
gehad,	spelletjes	gespeeld	en
natuurlijk	heerlijk	gegeten.	En	we
sloten	Thanksgiving	af	met	het
optuigen	van	de	kerstboom.

De	dagen	vlogen	om	en	hierna
hebben	Rick	en	Emma	mij	naar
Los	Angeles	gebracht.	Onderweg
hebben	we	deze	foto	gemaakt
waar	Alphie	gefascineerd	was
door	de	klompen	die	aan	het
plafond	hingen.
De	rit	verliep	soepel.	Rick	en
Emma	zijn	's	nachts	op	de	basis
gebleven	en	zijn	zaterdag	weer
teruggereden.	Het	was	moeilijk
om	afscheid	te	nemen,	maar	we
hopen	elkaar	weer	te	zien	voor	Kerst	en	Oud	en	Nieuw!

Nu	ben	ik	weer	terug	op	de
basis	en	aan	de	ene	kant	voelt
het	nog	alsof	ik	droom,	en	aan
de	andere	kant	voelt	het	alsof
ik	nooit	ben	weggegeweest.
Het	was	geweldig	om	mensen
weer	terug	te	zien	die	ik	al	16
maanden	niet	meer	had
gezien,	en	om	nieuwe	mensen
te	ontmoeten	die	hier	zijn
gekomen	in	de	tijd	dat	ik	in

Nederland	was.	Op	de	foto	zie	je	het	huisje	waar	ik	nu	woon,	met	drie	andere	meiden.	Het	is
een	fijn	plekje	met	een	goede	keuken,	een	gezellige	woonkamer,	en	een	veranda	in	de	zon
waar	ik	vanmorgen	heerlijk	mijn	ontbijtje	heb	gegeten.

Morgen	begint	'het	echte
leven'	weer.	We	beginnen
met	de	voorbereidingen	voor
de	DTS	die	we	hopen	te
starten	in	april,	en	ik	zal
erachter	komen	welke
andere	taken	ik	zal	hebben
tot	die	tijd.	We	gaan	samen
God	aanbidden,
Bijbelstudies	houden,	en	in
de	buurt	op	outreach	gaan.
Maar	daar	hoop	ik	je
binnenkort	meer	over	te	vertellen	in	mijn	volgende	nieuwsbrief.	

Voor	nu	was	dit	het	voor	deze	keer.	Nogmaals	bedankt	voor	je	betrokkenheid,	je	gebeden	en	je
steun.	Als	er	iets	is	waarvoor	ik	voor	jou	kan	bidden,	laat	het	me	weten!
Voor	nu:	tot	de	volgende	keer,	en	God	bless!
Jolinde

Bekijk	de	webversie

Ennnnn	we	zijn	terug!

Hallo	lieve	lezer!
Bedankt	voor	het	volgen	van	mijn	updates	en	welkom	bij	dit	nieuwe	avontuur!	Het	is	een	zegen	
om	te	weten	dat	ik	hier	niet	alleen	voor	sta,	zelfs	al	ben	je	er	niet	fysiek	bij!

YWAM,	of	Youth	With	A	Mission,	is	een	wereldwijde	christelijke	organisatie	met	als	hoofddoel
om	God	te	kennen	en	Hem	bekend	te	maken.	Toen	de	organisatie	werd	opgericht	in	1960,	was
het	de	droom	van	Loren	Cunningham,	de	oprichter,	om	jongeren	wereldwijd	toe	te	rusten	in
zending.	Inmiddels	hebben	we	locaties	in	bijna	alle	landen	over	de	hele	wereld,	werken

tienduizenden	mensen	mee	van	alle	leeftijden,	en	worden	nog	steeds	mensen	toegerust	om	de
zending	in	te	gaan,	in	alle	gebieden	van	de	maatschappij.	

Heb	je	de	keuze	gemaakt	om	mij	maandelijks	te	steunen,	of	heb	je	vragen?	Dan	kun	je	contact
met	mij	opnemen	via	mijn	emailadres,	linnevandijk@gmail.com,	of	via	Whatsapp:	06-23469765.

Financieel	steunen	kan	via	Stichting	Jeugd	m.e.	Opdracht,	NL38RABO0326521062.	Vermeld
dan	in	de	beschrijving	'Media	en	Evangelie	FP	2250'.	Giften	zijn	hier	belastingaftrekbaar.

Je	kunt	ook	steunen	via	PayPal:	linnevandijk@gmail.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	linnevandijk@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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